
8 Kind op Zondag | 5 maart t/m 20 april 2025

8-10 jaar

l
Gesprek: Wie is de baas in dit
verhaal? Waarom denk je dat? Wie is
de baas in jouw leven? En in ons land

en in de wereld?

p
Spel: Laat de kinderen een dagelijkse
situatie bedenken waarbij het volgens
hen goed is om juist ‘nee’ of ‘ja’ te

zeggen. (Bijvoorbeeld ‘nee’ tegen vrienden die
vragen of jij meedoet met het plagen van een
kind of ‘ja’ tegen vrienden die vragen of je hen
wilt helpen de tuin van de buurman te schof-
felen.) Ze spelen de situatie uit.

o
Tekenen: Maak een tekening bij het
deel van dit verhaal dat blijft hangen
bij jou.

11-12 jaar

l
Gesprek: Het thema van vandaag is
Wie is de baas? Welk antwoord zou
jij geven op deze vraag?

b
Lezen: Maak een kopie van het
verhaal en laat de kinderen het
in tweetallen nog eens lezen.

Samen kiezen ze drie woorden die volgens hen
iets zeggen over ‘de baas zijn’. Laat ze de
gekozen woorden met elkaar delen.

Vertelling 8–12 jaar

Jezus in de woestijn
Jezus dwaalt door de woestijn. Hij loopt, zit en bidt, wel veertig dagen en nachten
lang. Al die veertig dagen en nachten eet Hij niks. Jezus heeft honger. 

In de woestijn zoekt de duivel Hem op. Dat is de tegenstander van God.
‘Jij bent toch de zoon van God?’ zegt de duivel tegen Jezus. ‘Zeg dan tegen die steen 
daar dat hij verandert in brood! Ik weet dat jij dat kan en jij hoeft geen honger meer te 
hebben!’ 
Jezus schudt zijn hoofd. 
‘Eten is niet het enige dat belangrijk is’, zegt Hij. ‘Ik luister niet naar jou.’

De duivel neemt Jezus mee naar een plek waar je de hele wereld kunt zien. ‘Kijk toch 
eens’, zegt de duivel tegen Jezus; ‘Al die landen, al die steden, al die rijkdom. Als jij 
voor mij knielt en mij aanbidt, dan zal ik jou dit allemaal geven. Ik maak jou koning 
van de hele wereld. Bedenk eens hoe machtig je dan bent!’ 
Jezus schudt zijn hoofd. 
‘In de boeken staat dat je alleen maar hoeft te knielen voor God de Heer. God is de 
baas over alles en heeft de macht.’

De duivel neemt Jezus mee Jeruzalem, naar het dak van de tempel. Hij zegt: ‘Als jij 
de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Er is een oud lied waarin staat dat 
God zijn engelen stuurt om je op te vangen. Dat geloof je toch zeker wel? Spring maar 
gewoon!’ 
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Er staat ook geschreven dat je God niet hoeft te testen om te 
ontdekken of wat God zegt, waar is.’

De duivel gaat weg en laat Jezus met rust.
Jolanda van der Marel
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